
De Reimerswaal

Buurt 
speurtocht

Met gedichten van kinderen voor 
de Reimerswaalbuurt

Nouriplein
is mijn lievelingsveld
daar kan ik voetballen

alle vrienden zijn bijeen
wij chillen  
dan roept ons de telefoon
 •

Boos
Ik weet niet wat je doet
Of denkt hoe het moet
Als je naar de gevangenis gaat.
Stik ik in een vissegraat.
Ik ben boos voor wat je hebt 
gedaan. Maar je kan nog de
rechte kant opgaan. Als je
bent overleden. Zal ik je nooit
vergeten. Dan denk ik nog 
altijd aan het verleden. Toen 
jij je arm hebt afgesneden.
 •

De natuur
De natuur is in de nacht heel 
bijzonder
want als je naar de zonsonder-
gang kijkt 
zie je verschillende kleuren
bijvoorbeeld blauw, oranje, geel
En je hoort verschillende dieren 
aap achtigen of een vogel
dan kan je zomaar bijvoorbeeld 
een cheeta of tijger zien
hij kan zomaar van je neus 
meenemen
maar je moet wel goed opletten
als je niet op tijd wakker wordt, 
wordt je meegenomen
 •

Knutselen in de Bevo
ik hou van dit lokaal
daar kun je knippen en plakken
ik knip mijn papier kaal
soms teken ik  
het kan allemaal in bevolokaal 
 •

Tuincentrum
In het tuincentrum zijn er heel 
veel planten in verschillende 
kleuren
mijn ouders drinken koffie en ik 
chocomel
er is altijd korting bijvoorbeeld 
drie voor vier euro
alsjeblieft
 •

De poes ligt
wild 
onder een oude boom
Zij spint
en springt
 •

in mijn kamer
op mijn bed lees ik met plezier
een boek 
ik word kalm
en kan mij goed vermaken
 •

De hele familie komt 
graag bij elkaar
Het liefst komen zij graag
in het nieuws
en zij komen door het papier
 •

Het huis
Ik woon in Nieuw-West
dichtbij mijn school en mijn 
tantes

Mijn oma woont ook niet ver 
weg
Op haar balkon zijn er altijd 
duiven

In de buurt is er een voetbal-
veld
daar kan ik lekker ballen

daarna dribbel ik door richting
het veldje voor onze voordeur 
 •

Mijn huis
oo huis oo huis
mijn geliefd huis
ik kom zo  naar huis
mijn rode huis 

oo huis o huis je maakt
raar geluid
dan gaat deur hard dicht
oo huis oo huis wat ben je lek-
ker warm
als ik binnenkom krijg ik krie-
bels 
oo huis oo huis je bent fijn
toch angstig door al die gelui-
den 
 •

Dood Leven Blij
Ik ben mooi 
blij met mijn leven
het zal nooit eindigen
tot dat mijn moeder wegblijft

De kinderen uit en om de 
Reimerswaalbuurt (Nieuw-West) 
hebben gedichten geschreven in 
samenwerking met stadsdeel- 
dichter Gökhan Aksoy. Het zijn 
gedichten over hun buurt en hun 
gevoelens. Lees de gedichten en 
maak de speurtocht. En maak mee 
hoe zij hun buurt, hun huis, hun 
school, hun buitenruimte beleven.

Met dank aan de kinderen in en om 
de Reimerswaalbuurt, 
stadsdeeldichter Gökhan Aksoy, 
woningcorporatie Ymere, 
The Beach. 

wil je meer weten over 
kinderactiviteiten in de buurt:

Zwemmen
ik tel af en ga naar zwembad
duiven koerden langs de weg 

De meeuwen krijsten als valse 
gitaar
au mijn oor, snel fiets ik doorn 

ik loop terug langs het gracht
het is weer avond, het is even 
verdacht 
 •

Johan Cruijfveld
Wat een mooi groen veld
ik hoor de bal gras plat drukken
lekker bewegen en spelen
je moet sterk met je benen zijn

Ik ga knallen met de bal
hoop dat door het doel gaat

het doet even pijn
na al het trainen en punten
is het wel fijn 
 •

Ik en Jij
Als ik met jou ben
dan voel ik me blij
Zie je het al 
ik en jij?

Daar op de bank lekker knus
jij bent het enige wat ik zie  
in mijn dromen, mijn lieveling 

Lelijke Boom
De boom beschrijf ik
deze boom ziet er geel uit
hij maakt zacht en mooi geluid

hij ziet eruit als een ster
zijn gezicht is beeldschoon 
boom tegenover is weg van je
de overbuurboom fladdert en 
fladdert 
 •

Mijn telefoon
Ik word zo vrolijk 
wanneer ik je zie
Je laat me lachen
Ik krijg zoveel energie
je geeft me zin om dingen te 
halen
Je geeft me zelfs zin om te 
spelen
 •

Blij
Als ik blij ben
dan zie ik licht

mijn licht
is mijn familie
en vrienden
 •

Weiland
Als ik naar het weiland ga
zie ik alles grijs en groen

dan hoor ik eindelijk waaien
de wind blijft mijn oren aaien
en ik zie snavels op het land

Mijn ziel fluistert  iets
wat hoop is
 •

Ik ben blij
Ik word blij van familie
voel mij super vrij
net als hond in de wei
net als vogel die vliegt 
net als vis die zwemt
Niets houdt mij tegen
om blij te zijn 

ik hou van mij 
  •

Winterboom
Ik loop en zie een boom
deze is zo wit als sneeuw
ik hoorde wind op takken 
schommelen

de boom rent naar mij
als de hond in de wei
wat is deze boom vrij  

Mijn been kraakt 
woei, woei 
mijn hart bonst mee 
 •

Het Straatje
Ik speel in het straatje vaak 
met mijn vrienden
In het straatje is mijn tuin, 
licht bruin
de auto’s rijden snel voorbij
zoals ze van een racebaan 
komen
In de tuin ruik ik BBQ
Ik hou ervan als kip op de BBQ 
wordt gezet
met de geur van racen
en vlees krijg ik vleugels
 •

zon
ik word blij van de zon
het is mooi, licht en zacht
Het doet elke dag moeite voor 
ons
Ik hou van de zon

ik ben blij
Ik ben grappig
ik hou van zon

gewoon happy for always
 •

Stille Natuur
Ik zie de natuur om mij heen
Het is helemaal groen
Ik hoor bijna niets

ik loop langzaam er naar toe
net zo als een vos
wacht ik op een prooi

Mijn oren luisteren heel goed
ik ben even bang door te stilte
maar Ik loop langzaam er naar 
toe 
 •

Ik ben aan het gamen
dat is leuk maar soms ga
ik dood. Dan word ik boos
gooi ik me computer in
een doos                          
 •

Zoemer
een bij zoemt door het plein
hier zoem zoem
daar zoem zoem

deze bij steekt niemand
behalve mij 
 •

Het Parkje
Het parkje lijkt een picknick-
veld
Je kan er bij voetballen
Het is ook een voetbalplek
het is daar groen door
en geel en donkerblauw
je hoort er kinderen spelen
je gaat van de ene naar de 
andere kant

Zoals met de bal
Hij rolt de hele tijd
En in de zomer zitten moeders 
te kletsen
in de winter niet
Mijn geheim is een hut
bij de grote boom
 •

Mijn Kamer
Mijn kamer is een rustige plek
Op mijn muur zit een blauwe 
vlek
Soms hoor je nog gekrap op 
mijn muur
dan heb ik een slecht humeur

Opeens krijst mijn kat net als 
een vogel
dan goochel ik met mijn handen
mijn zus schrikt  zich wakker
het was een schaduw vanuit 
het raam

Blij
Ik ben zo blij op het plein
we zitten op een kei
met Pepijn
en we spelen met slijm
en lijm
 •

Alleen
Ik had ruzie
alle kinderen stonden om me 
heen
te schreeuwen

zelfs honden renden weg
ik vocht, ik vocht
niemand was er 

alleen was er 
  •

Het stapelbed
Ik ben onder de hartjes
en de vogels fluisteren mij 
wakker
mijn moeder komt dansend 
binnen
mijn lamp is vol met vlinders
en soms vliegen de vlinders 
door mijn kamer
soms maken ze me in de nacht 
wakker
ze storen ze mij
dan vlieg ik door de kamer

Ik klim s nachts net als mijn 
vlinders op de muur 
en vlieg ik door het raam naar 
buiten  

Huilen
Soms wil ik huilen
opeens zie ik uilen
Ze eten noten 
met hun rare poten

dan word ik wakker
en zie een bakker

ik dacht aan een boot
nu eet ik een heerlijke noot

en die uilen
nee, nee
ik moet weer huilen 
 •

Als ik boos ben
denk ik aan een roos
met een romantisch geur
daarvan word ik “cool”
in een tropische tuin
loop ik in mijn zool 
 •

Het Zwembad
Lekker zwemmen
het water is mooi blauw
ik hoor mensen praten
ik zie ze duiken

Ze duiken als dolfijnen
Ze spuiten water uit hun mond
Net als dolfijnen
Ik durf niet te duiken
Soms droom ik een dolfijn te 
zijn

In de speeltuin spelen alleen 
kinderen
Speeltuin ziet als goud er uit
alle kinderen schreeuwen 
keihard

Sommige klimmen 
met hun handen
zo goed als een aap 
iedereen vond het gevaarlijk
tot dat iemand viel
 •

Zwembad 
In blauw water daar ben ik 
graag
vrij zwemmen voel ik mij vrij 

kopje onder als een eend 
geen zwaan die mij tegenhoudt

heerlijk mooi bewegingen maak 
ik 
 •

Buiten
Ik speel graag buiten met mijn 
vriendinnen
We lopen rondjes op de grijze 
tegels
Soms is het heel warm 
En soms is het heel koud brrrrr

We trillen als een boom in de 
wind
We rennen om ons trillende
lichaam warm te maken
Brrrr het sneeuwt opeens
Ik wil naar binnen
 •

Hey, kom je mee
naar de roze zee
ik zwem als zeemeermin
Met mijn voeten treed ik water 
in 
ik weet niet waarom ik ben 
gevangen
in deze zee
 •

Mijn Food Market
In food market is er lekkere 
eten
ik kijk naar Sushi,raak verblind
door mooi kleuren
ik hoor drukke kookgeluiden
en mensen die heen en weer 
lopen
er is grote keus
als moslim zijnde hoop je ook 
op Halal
Het is lekker en zit op geheim-
zinnige plek 
 •

Kom we gaan
Kom we gaan. Ver weg hier 
vandaan. Na alles wat we 
hebben gedaan. En samen
vergaan. Met genoeg eten in 
mijn maag. En lang bestaan
En samen naar het heelal toe
gaan.En samen goed meege-
daan
Dus samen de wereld tegen-
gaan
en zeker verslaan



Route:
⊲ Begin voor de hoofdingang van de Lukasschool.

⊲ Loop met de Lukasschool aan je linkerhand de Reimerswaalstraat in.  
Links aan de zijkant van de Lukasschool zie je teksten op het raam. Je bent bij vraag 1.

⊲ Loop door en zoek het woord "Hotel". Ga links de straat in met het bord waar een rolkoffer op staat.  
Aan het einde van de straat vind je een hek. Dit hek hoort bij vraag 2.  

⊲ Ga rechtsaf de straat in met het blauwe ronde bord met 2 wandelaars. 
Je loopt langs de bouwplaats en zoekt een bruin hoog hek. Je bent bij vraag 3.

⊲ Ga rechts en loop weer langs een klein bord met een rolkoffer. Loop richting de afvalbakken. 
Ga links bij de afvalbakken. Kijk om je heen, je ziet een gebouw met gekleurde balkons. Je bent bij vraag 4.

⊲ Loop over de Ookmeerweg met het groen aan je rechterhand. Loop langs de groene deuren. Tel de witte buitenlampen.  
Ga de straat links in waar je 7 garageboxen telt. Loop langs de voordeuren van de portieken, met planten en bloemen erop.  
Ga rechts en zoek een slingerpaadje, je bent bij vraag 5.

⊲ Loop over het slingerpaadje langs 2 grote bomen; een esdoorn en een gewone vleugelnootboom.  
Loop door tot de grijze garagedeuren en ga rechts. Sla linksaf, je bent bij vraag 6.

⊲ Sla voor het hoge glazen gebouw linksaf. Zoek het paadje naar de speeltuin. Loop naar de speeltuin, je bent bij vraag 7.

⊲ Loop door tot de picknicktafels. Aan je rechterhand zie je de 100.000ste heipaal van de Westerlijke Tuinsteden,  
loop er heen. Zoek in de Saaftingestraat nr 310, je bent bij vraag 8.

⊲ Loop door naar de El Amien school, je bent bij vraag 9
⊲ Zoek nu het meisje met de blauwe jurk. Vul de antwoorden bij vraag 10 in.
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Vragen:
1. Aan de zijkant van de Lukasschool zie je gedichten en teksten. Zoek de woorden: 
Blokken, sneeuwballen en kapot. 
Omcirkel de woorden op dit blad, als je ze gevonden hebt.

2. Kan je drie woorden vinden in het hek die jij mooi vindt? Kan je er een zin mee maken?  
Schrijf hier de woorden en de zin op:

3. Welke fruitbomen of struik herken jij bij het bruine hek?
Schrijf hier op:

4. Je ziet een gebouw dat Oklahoma heet. Hoeveel verschillende kleuren balkonnetjes zie jij? Vul hier in:

En welke woorden kan je nog meer maken met Oklahoma?
Schrijf de woorden hier op:

5. Je loopt over een slingerend paadje. Hoeveel kleuren bloemen kan je er tellen? 
Vul in hier in:

6. Hoeveel verschillende vogels zie jij op de ramen van de voordeuren van de woningen? 
Loop langs alle deuren. Vul hier in hoe veel veschillende vogels:

Welke vogel herken jij? Schrijf hier de naam van de vogel op:

7. Je bent nu weer bij een speeltuin. Welk dier mag hier niet komen?
Schrijf hier op:

En hoeveel groene trede heeft het speeltoestel? Vul hierbeneden in: 
En teken de vorm van een groene trede na.

8.Je staat nu voor een Hindoeistische tempel. Hoe heet deze tempel? 
Schrijf hier op:

En staat er boven op de linker of  op de rechter toren een schelp?  
Schrijf hierbenden op:  En kan jij de schelp tekenen?

9. Hoeveel handen zie jij in het logo van de El Amien school? Vul hierbenden in:
En hoeveel vingers kan je tellen? Vul hier ook in:

10. Op het raam zie je een appel. Welk woord kan je lezen onder deze appel? Tip: het woord begint met 
OOG! Vul het woord in de volgende zin in. Je bent de ……………………… van de Reimerswaalbuurt.

Dit woord betekent: het meest geliefde kind

Heb je alle vragen beantwoord dan ben je klaar! En kan je bij the Beach (Notweg 38), bij het laten zien 
van je ingevulde speurkaart, een leuke verrassing ophalen. The Beach is open ma-vrij van 10.00 tot 16.00 uur.

teken hier

teken hier


